
Dinsdag 15 november 2016 

Lang leve de koning!!!!! Maar wij zijn o zo blij dat we op sportklassen 

in Brugge zijn! 

Deze morgen nog veel slapende gezichtjes. Maar we zijn best 

tevreden want het was gisteren heel vlug stil en ook deze morgen 

bleef iedereen mooi in bed tot wij kwamen wekken. 

Na een versterkend ontbijt, verscheidene balsporten. Dit was wel 

leuk maar nadien kregen we judoles en dat was top! Allen samen op de 

tatami, hajime en nadien randori. 

Deze middag kregen we gezonde boontjes met rosbief en kroketten. 

Er werd weer flink gesmuld en zelfs het dessert, chocomousse, ging 

er nog goed bij. 

Na de platte rust smeerden we onze benen in want we trokken te 

voet naar het centrum van Brugge. We leerden het woord ‘liefde’ in 

40 verschillende talen bij het standbeeld van ‘de geliefden’. De Burg 

is een plein met prachtige gebouwen met o.a. de Heilig Bloedkapel. 

Het tolhuis met het standbeeld van Jan Van Eyck, de beer van 

Brugge, het Belfort, de stadsschouwburg, de oudste overblijvende 

cinéma van Brugge, het frietmuseum, de lakenhallen, ….. 

Na de pasta bolognaise verrasten de moni’s ons met een leuke quiz. 

Dan weer douchen en vlug naar bed want morgen gaan we naar 

Historium en Choco-story, mmmmm lekker! 


