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Kwart voor negen….valiezen zitten in de bus, kinderen worden 

ongeduldig en ouders staan te trappelen.  Per klas in de rij, kinderen 

tellen, oef…ze zijn er allemaal. Plaatsje zoeken op de bus, nog eens 

zwaaien naar de achterblijvers en weg zijn wij……!!!! 

Brugge, die scone, we komen er aan! Wat een prachtige sporthal! 

Valiezen in de lift en dan naar boven, kamers verdelen, valiezen 

uitpakken, bedden opdekken.  

Middag: Lekkere worteltjes met erwten, Cordon bleu en puree. Het 

ging er allemaal goed in. En dan de eerste keer sport. De groten 

mochten muurklimmen en squashen. Het derde en vierde speelden 

Bouncebal en New Games. Vermoeiend hoor! 

De malse broodjes smaakten ’s avonds dan ook voortreffelijk! 

Kaartjes schrijven, spelletjes spelen en dan douchen. De eerste dag 

zit er op. Vlug slapen want morgen wordt een goed gevulde dag. 


